RV-B1JBEL

Rodenberg Versie

DE TERUGKEER

IT WERKTUIGEN

Rodenbergs Predikanten Fonds (RPF)

1970-2024



II WERKTUIGEN

1.

Het geheimenis van Izaak

1. Het zelf is een principe wat ervoor moet zorgen
dat het niet buiten je omgaat. Het zelf is een
metafoor voor voorwaardes.

2. Het is zeer zeker geen onmiddellijkheid of een
wachtwoord. Het ware zelf is dus een school.

3. Elke beweging heeft consequenties. Op elke
beweging reageren de spiegelingen.

4. Er zijn allerlei soorten personen om ons heen, van
slecht tot goed. Sommigen zijn erg slecht,
boosaardig.

5. Dat ze zo zijn is een gegeven. Sommigen
veranderen op den duur. Anderen veranderen nooit.
Als jemand je het leven zuur maakt of heeft
gemaakt op een hele onredelijke, nietszeggende
manier, en je merkt dat je het niet rechtstreeks kan



overwinnen, maak er dan cirkels omheen. Het staat
niet op zichzelf. Het is onderdeel van een taal der
tekenen.

6. Hiervoor springt de leer der tekenen in, het
bestuderen van de taal der tekenen. Zo kun je
uiteindelijk achter hogere betekenissen komen. Zo
heeft ook de geschiedenis haar eigen leer der
tekenen, en zaken zoals geografie, cultuur en religie.
Dat is niet het voor de hand liggende, maar de
realiteit erachter.

7. We mogen het leven waarderen en vieren zoals
het is, want hier gaat de hemel mee werken.

8. Zo zal ook de hemel juist dat nodig hebben waar
wij ons in bevinden. Dat wat we nu hebben, waar
we nu doorheen gaan, is alles wat we nodig hebben.

9. Dit is het. Hier gaat het om. Hiermee gaat het
gebeuren. We mogen ons dus in het leven zoals het
is verheugen, omdat de diepte ervan geopenbaard
zal worden. Er is niets wat dat zal kunnen
tegenhouden.

10. Izaak had een pin in het vlees, waardoor hij
beschermt werd tegen zonde.

11. De pin maakte hem zwak zodat God's kracht zijn
leven kon leiden.

12. Zowel in het Grieks als in het Aramees is die
kracht 'betekenis'. Izaak kwam hierdoor dus tot
hemelse kennis.

13. Er gingen pinnen door ons vlees. Bij de indianen
gebeurt dit vrijwillig. Het is een volwassenheids-
ritueel, en ook een ritueel om vision quests op te
wekken, oftewel geestelijke reizen. Het is belangrijk
om dit geestelijk te nemen en niet materieel.

14. Izaak leed ook honger en kwam uiteindelijk in
gevangenschap terecht, in de kooi. In die zin is het

lijden van Izaak van groot belang, de pin in het
vlees. De mens wordt zo in een geestelijke slaap
gehouden, waarin geestelijke dromen opgewekt
kunnen worden.

15. De pin in het vlees is om de valse visioenen
buiten te houden, de valse dromen. De mens wordt
zo in een geestelijke slaap van afzondering
gehouden, opdat eens de geestelijke dromen kunnen
komen. Daar is alles om te doen. Het lijden weegt in
die zin niet op tegen de eeuwigheid. Het lijden is
maar een flits in de eeuwigheid. Deze flits breekt
ons geheel af, maar bouwt ons dan weer op.

16. Dit lijden gaat diep, maar uiteindelijk leidt dit
diepe lijden naar een diepere droom, naar betekenis.

17. In het diepste van mijn lijden, waarin de pin zo
diep ging dat alles in mij brak, bezocht de hemel
mij, en voerde vele gesprekken met mij.

18. Izaak weet wat het is wanneer er scherpe pinnen
door het vlees gaan.

19. Izaak weet ook wat het is als die pinnen er niet
uitgaan. Izaak bad erom, maar God wilde de pinnen
er niet uithalen.

20. Izaak moest zwak zijn, minder worden, opdat hij
diepere betekenissen zou gaan zien, het wonder van
de leer der tekenen zou begrijpen.

21. De pin in het vlees is dus ook belangrijk om
door het bedrieglijke heen te breken om terug te
keren tot het originele principe, het hemelse
beginsel, van het geheimenis van Izaak.

22. Het Izaak geheimenis heeft diepe wortels in
Betelgeuse, de bron van Orion. In ondergronds
Betelgeuse is er de Pili stam in de Betelgeusische
paradijs-teksten. Ook zij dragen pinnen door hun
lichaam.



2.

Door het Woord is de weg tot de hemelse kennis
opengebroken

1. Zowel Jakob als Ruben kwamen naar de tent van
Bilha, opdat hun eenzijdige vlees doorboort zou
worden, en zij onderwezen zouden worden in de
leer der tekenen.

2. Het is dus van belang voor de mens om de pinnen
in het vlees te aanvaarden.

3. Er is een oproep tot soberheid en te wandelen in
de heilige vreze (voorzichtigheid) om te ontkomen
aan de bedriegelijke ijdelheden. Dit is de weg tot het
eeuwige leven.

4. 1zaak zegt dat de gebondenheid waarin hij lijdt
hem tot behoudenis zal zijn. Ook spoort hij aan tot
volharding hierin opdat de mens tot volmaakte
kennis zal komen.

5. In verschillende tijden in mijn leven in ruzies heb
ik moeten zeggen : 'Wat heb je te zeggen. Ik zal
aandachtig naar je luisteren, en van je proberen te
leren.'

6. We mogen namelijk nooit de vis met de graten
weggooien. Van een nederige, open houding maakt
de vijand bijna altijd misbruik, wat dan ook gebeurd
is, maar uiteindelijk ben jij open geweest en de
ander dicht en eenzijdig.

7. Vaak als je zo'n houding aanneemt krijg je
eigenlijk niets te horen. Ze leggen het niet uit. Ze
brengen geen diepgaand, verantwoord onderwijs,
maar spreken eigenlijk alleen maar in de gebiedende
wijs, wat je moet doen.

8. En juist dit laat meer zien over henzelf dan over
jou. Het ontmaskert hen voor wat ze zijn, en juist
dat is ook de bedoeling.

9. In de leer van de tekens valt er dan nog wel wat
van te maken, zodat je er ook weer bewonderend
mee om kan gaan, want het is toch een stuk van de
natuur, hoe je het ook wendt of keert.

10. Eigenlijk wordt er zo nog steeds niets
onderwezen maar geboden. Het zijn gebieders, geen
onderwijzers. Het zijn bezetters.

11. De mens wordt van de geschiedenis afgehouden.
Het rooft en verdwijnt. Dan is alles achter slot en
grendel, alles achter muren.

12. De mens moet komen van kortzichtigheid tot het
Oer.

13. De geschiedenis is een rover. Als het weg is
krijg je het niet meer terug. Daarom moet de mens
terugkeren tot het Oer, de tegenpool van de
toekomstige eeuwigheid. Het Oer is dus de
teruggaande eeuwigheid. Hoe ver je ook in de tijd
teruggaat, je komt nooit aan bij het begin, want er
was altijd weer tijd daarvoor. Maar eigenlijk kom je
dan uiteindelijk tot de hemelse bestanddelen van de
literatuur, waardoor je ontdekt dat tijd helemaal niet
bestaat.

14. Dus dan ga je zo diep in de tijd totdat het gaat
duizelen, en je in een andere wereld komt met
andere leerregels, genaamd het Oer. In het Oer was
alles er al.

15. Vaak als de mens het over de eeuwigheid heeft
dan heeft de mens het over de toekomstige
eeuwigheid. Zo belazerd en bedriegt religie de
mens. Zo wordt de mens beroofd, want de mens
moet ook teruggaan.

16. Vandaar dat wij het ook telkens hebben over het



teruggaan naar het paradijs, maar dan hebben we het
over de teruggaande eeuwigheid, die bestaat in
literatuur, waarin de hemelse kennis is opgeslagen.

17. De mens is niet ontwaakt tot de hogere literatuur
en gaat zo in cirkels, als slaven van de
poppenmaker.

18. De mens leeft ook in ontkenning naar wat de
poppenmaker hem heeft aangedaan.

19. Het zijn schapen die door de slager worden
gehoed, denkende dat het de herder is.

20. Zijn het wel daadwerkelijk schapen, of zijn het
gewoon onderdelen van de slager, het lichaam van
de slager ?

21. Zij zijn ook gewoon onderdelen van de
poppenmaker, zijn hoofden.

22. Zij dragen dus maskers. Het komt in de diepte
neer op de ontmaskering.

23. Het ontmaskeren is al het halve werk, de halve
bevrijding.

24. Het is onderdeel van iets veel groters, en dat
wordt in het Oer opgelost.

25. Gij zijt mij een hulp geweest, bij het afdoen van
uw verenrokje, zeggen de psalmen.

26. Izaak verlangt naar de hemelse kennis. Hij
wordt door de hemelse kennis door de wildernis
geleid, en de hemelse kennis uit zich door het
Woord, en het Woord uit zich door het lijden, door
het visnet.

27. Het zorgt ervoor dat de mens soms niet slaapt in
de nacht, dat de mens een nachtwake houdt. Hij wil
niet inslapen. Hij wacht op de hemelse kennis, die
zich voor hem ontbloot, wat een symbool is van

openbaring.

28. Als de mens tot het Oer is gekomen dan zijn
daar de psalmen.

29. Het Woord is de bewaker van de hemelse
kennis. Het werd vanuit de hemelse kennis
uitgezonden als een brug tot de mensheid.

30. Ik kom tot U, oh Woord,
want er is geen kennis buiten U.
Oh Hemels Woord, vul mij.

31. Er is geen hemelse kennis zonder het Woord.
Het Woord is de bron van de kennis.
In de diepte wijst het Woord op de kennis.

32. Het geestelijke is dan de tolk die dit allemaal
overbrengt en vertaalt, als een beeld van de leer der
tekenen.

33. Het gaat niet om wachtwoorden, maar om
wachtprincipes. Wachtwoorden is voor
oppervlakkige, materialistische mensen, en het leidt
nergens toe, alleen maar zelfbedrog. Het heeft alleen
waarde in de symboliek.

34. Religie is een bepaalde taal en die heeft een
diepere betekenis. Dat we die taal spreken wil niet
zeggen dat die taal op zich zuiver is.

35. Door het Woord is de weg tot de hemelse kennis
opengebroken, en door de leer der tekenen wordt het
uitgelegd. Hier mogen wij ons vasthouden. Hierin
liggen de geestelijke oorlogsvoering en het eeuwige
touw opgeborgen.

36. Het Woord is de weg tot de hemelse kennis. Dit
betekent dat je niet buiten het Woord om je leven
moet proberen te begrijpen, want dat gaat je niet
lukken. Het kan alleen in het verhaal begrepen
worden. Het Woord bevat ook het geestelijke visnet.



37. De mens is niet in aanraking met het Woord. De
mens is te gejaagd. De mens moet weer worden als
de golven van de zee, in de geestelijke vertraging,
weer in aanraking komen met het verhaal.

38. Hier had ik eens een droom over, over een
prachtige zee, met prachtige vertragende golven, en
toen ging alles langzaam vermengd worden. Dat is
de geestelijke vertraging. We kunnen het niet
versnellen. We moeten zicht krijgen op het
bouwwerk.

39. De natuur van het Woord heeft ook een lijden :
het geestelijke visnet, wat de geestelijke vertraging
is, want de mens gaat voortdurend te snel.

40. Lees en studeer, en herhaal. Bouw je leven
gefundamenteerd.

41. In het Woord wordt besproken wat het lijden is.

42. De afgod in deze wereld maakt mensen koud,
hard en bitter.

43. Het laat ze denken dat ze heiliger dan God zijn.

44. Alleen door het Woord kunnen we tot de
hemelse kennis komen, en de leer der tekenen legt
het dan uit, laat de diepte ervan zien.

45. Niet meer personen gaan lopen verafgoden,
maar komen tot de dieper liggende principes.

46. De leer der tekenen vindt ons allemaal tezamen,
en laat ons ook weer open zijn voor mensen die een
andere taal spreken en die andere metaforische
verhalen hebben, die eigenlijk allemaal hetzelfde
zeggen.

47. De leer der tekenen is de tolk, rekent geheel af
met de xenofobie, de angst voor het vreemde, het
onbekende. Zo worden andere culturen een
uitdaging in plaats van een probleem.

48. Laten we dus beseffen dat de spelfout voor de
ene, de taal van de ander is. De leer der tekenen
dienen wij dus boven alles te ontvangen.

49. De leer der tekenen is de heilige taal van de
diepte van de mens die herstel zal brengen.

50. Alleen zo komt de mens tot de hemelse kennis.
De kennis heeft haarzelf hier namelijk in uitgedrukt,
en ligt erin opgeslagen als symbool van de
voorwaardes voor alle dingen. Dat is één van de
belangrijkste lessen voor de mens.

51. Ga niet zomaar bruggen over in je leven. Zoek
naar de bruggen van het Woord.

52. Het geestelijke visnet is ook de muren in het
leven waartegen de mens opbotst. Juist de muren
zijn ook belangrijk om tot de bruggen te komen. De
weg wijst zich vanzelf.

53. Waarom zijn boeken zo belangrijk ? Omdat ze
de wereld binnenin zijn. Het is onmogelijk de
hemelse kennis rechtstreeks te benaderen.

54. De hemelse kennis spreekt door het Woord en de
leer der tekenen.

55. Het hemelse Woord is de brug tot de hemelse
kennis, en daarvoor mag de mens ook de leer der
tekenen ontvangen voor de hemelse uitleg van dit
orakel.

56. Zo kan de mens dan de hemelse kennis
ontvangen, door het Woord en door de leer der
tekenen.

57. Oh, hemelse leer der tekenen, leidt ons tot de
hemelse kennis.

Oh, hemelse leer der tekenen, leid ons tot het
‘Woord.

Oh, hemels Woord, leid ons tot de hemelse kennis.



Oh, hemels Woord, leid ons tot de hemelse leer der
tekenen.

58. Oh, hemelse leer der tekenen, vul mij,

Oh, hemelse leer der tekenen, leid mij,

Oh, hemelse leer der tekenen, doe mij uw stem
verstaan

59. Hierin is het eeuwige touw van de hemelse
vreze,

Hierin is de hemelse oorlogsvoering van het
geestelijke visnet.

60. Het gaat er dus niet om zomaar wat te lezen,
maar om tot de diepte te komen, een relatie te
krijgen met het hemelse Woord, en dat gaat door de
leer der tekenen.

61. Met geld kan het Woord niet betaald worden.

62. Het gaat door de hemelse kennis. Het zijn
voorwaarden voor diepte en relatie, wat te vinden is
in de bron.

63. Als menselijke overleveringen en tradities het
over de eeuwige hel hebben, dan heeft de hemelse
kennis het over de totale ontmaskering. Het kwaad
zal totaal ontmaskerd worden, in plaats van eeuwige
hel. In die ontmaskering zal het kwaad de macht
verliezen en zal niet in stand gehouden kunnen
worden.

64. De onderdrukkers leven niet meer. De mens
moet leren werken met de brokstukken van de
geschiedenis en alles moet ontmaskerd worden, en
dat begint met het ontmaskeren van de maskering.
Zo gaat het masker eraf.

65. Er moet dus een goede en natuurlijke balans zijn
tussen het Woord en de leer der tekenen, en er mag

niets geforceerd worden.

66. Het cirkelen zuivert, waardoor dingen tot diepte

kunnen komen.

67. Je cirkelt zo om alles heen, zowel om er toe te
naderen als ervan weg te gaan. Dit is het zuiverende
principe van het Woord, wat heel langzaam geboorte
geeft aan de leer der tekenen, altijd weer met mate,
want er moet eerst veel meer gecirkelt worden, heel
horizontaal.

68. We mogen nooit vanuit onszelf zomaar bot en
plotsklaps de diepte ingaan. Het is een langzaam,
zacht en licht-aanrakend cirkelend proces, heel
ogenschijnlijk oppervlakkig. Zo niet, dan zal het de
vijand aantrekken en waarschuwen.

69. Het rechtstreekse is dus de valstrik. Zij die
teveel rechtstreeks denken zullen nooit tot volle
bevrijding komen. Het gaat om het cirkelende
denken.

70. Zo wordt dus alles verzacht, want het Woord
brengt verzachting, tot wel twintig malen zachter
toe. In het Woord is alles anders, komt het minder
hard aan.

71. Nu is natuurlijk de vraag hoe dat in zijn werk
gaat. Openheid is hierin belangrijk. Kun je dingen
op een andere manier zeggen ? Kun je verdere lagen
onderscheiden zonder direct de diepte in te gaan, als
de ribbels in het water wanneer je er een steen
ingooid ?

72. Elke gedachte of situatie is een zee van
miljoenen creatieve mogelijkheden. Wat is dan het
lijden in het Woord ?

73. Het lijden is het verminderen. Juist door het
lijden van het minderen, ontstaat het cirkelen. De
mens moet leren halveren en cirkelen om zo van de
vloek van het rechtstreekse te kunnen ontkomen.

74. Minderen en cirkelen, minderen en cirkelen,
vager maken, opdat je niet wordt opgesloten, opdat



je niet vastgroeit. Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan, want de vijand zal het altijd weer proberen.
Daarom is er het hemelse Woord.

75. Het is een ontledingsproces wat maar door blijft
gaan. Niet zomaar in de diepte, maar juist ook aan
de oppervlakte. In de eindeloosheid van het
horizontale ontstaat vanzelf diepte, en dan op een
natuurlijke wijze.

76. Dit is waarom we ook in het leven telkens maar
weer overweldigd worden met stortvloeden van het
schijnbare oppervlakkige.

77. Niets kan zomaar aangeraakt worden. Voor alles
zijn er strenge regels. Het pad ligt verborgen in het
hemelse Woord, als de weg tot de hemelse kennis.

78. Daarom moet de mens afwijkend zijn, en alleen
langzaam toenaderend zijn. Je cirkelt dus weg van
iets en komt dan tot iets nieuws, opdat er nieuwe
verbindingen in het geheel kunnen komen. Het
andere is dus de sleutel tot het ene. Staar je niet
blind op het ene, maar richt je op het andere, en
staar je ook daar vervolgens niet blind op, maar leer
de leerregels van het cirkelen.

79. Leer te minderen, omdat je zal ontwaken tot een
andere werkelijkheid, en leer te werken met deze
patronen.

80. Voortdurend groeit de mens vast omdat hij dit
niet heeft geleerd, en omdat de mens het hemelse
Woord niet kent.

81. Het ligt niet voor het oprapen. Het wordt
langzaam geopenbaard. Maar niets kan de kennis
stoppen. De kennis is wat het is. In de onmetelijke
diepte van alles kan dat ook niet anders. Er zijn
absoluten waar de mens niet omheen kan. Daar mag
de mens in rusten dat in de ontwaking alles opgelost
is.

82. Zo ontdekt de mens de geestelijke vergetelheid
in het Woord.

83. Dit is dus de ware opstanding, die van het
Woord, tot een eeuwig leven. De mens sterft
voortdurend, maar komt zo tot kennis, en die kennis
is eeuwig en vereeuwigend. De mens wordt zo zelf
tot kennis.

84. Herhaal de gedachtes die je kwellen, blijf ze
herhalen, als in een ritme, en neem er dan kleine
stukjes af, maak ze vager, en voeg dan andere kleine
stukjes toe om ze te veranderen, om zo te gaan
cirkelen door te verminderen. Maak dan heel
voorzichtig contact met andere cirkels door het
cirkelen, en cirkel daar ook omheen. Juist als je
ergens vast begint te raken kun je er andere cirkels
bij halen die helpen te minderen en cirkelen.

85. Als de ene cirkel niet werkt, probeer dan een
andere cirkel. Het zijn raderen die elkaar in werking
moeten zetten, en soms heb je eerst een tussenrad
nodig om twee raderen met elkaar te verbinden.

86. In die zin mag er een ontwaking zijn tot het
Woord en wedergeboorte plaatsvinden.

87. De hemelse kennis bestaat uit structuren en
patronen van het Woord om het veilig te houden.

88. Zo heeft de ziel dus een huis, een woning, en
mag de mens ook langzaam dit huis leren kennen.

89. De hogere ontwaking gebeurt symbolisch door
een pijl die wordt geschoten. Zo leert de mens dan
ook het huis van het Woord ontdekken.

90. Het minderen en cirkelen is een zoekproces om
tot natuurlijke, zingevende verbindingen te komen,
wat symbiose wordt genoemd, ook als onderdeel
van het Woord.

91. De mens moet leren voorzichtig symbiotisch te



leven, niet overmoedig.

92. Het cirkelen is dus een soort geestelijke
afstemmer.

93. De hogere kennis en de hogere dromen hebben
hun spiegelingen en nachtmerries, aan de voet van
de berg, wat als een waas daar hangt, maar laat het
je niet afschrikken en beklim de berg. Blijf
minderen en cirkelen totdat een hogere
symbiotische werkelijkheid doorkomt.

94. Een geheel andere natuur wacht op de mens. Het
geheim van de symbiose ligt dus in het minderen en
cirkelen, als de pilaren van het Woord.

95. Zo wordt je ziel tot een andere wereld
getrokken.

96. Je kijkt dan omhoog om de symbiotische bloem
te zien, en je klimt door de principes van het
minderen en cirkelen, door de mist. Zo wordt er
uiteindelijk een weelderige natuur geopenbaard. Het
is niet vlak en saai, maar exotisch, tropisch,
veelzijdig.

97. Natuurlijk gaat dit veel dieper. Het minderen en
cirkelen leidt tot de tegenstellingen, en hierin
ontpopt de ware symbiose, om zo door de symbiose
als een brug tot de leer der tekenen te komen. Dit
proces mag niet geforceerd worden.

98. De ontwikkeling en evolutie van de aarde kan
niet gestopt worden. Totale controle is dus een
illusie.

99. Het ego zal uiteindelijk met zichzelf afrekenen,
naarmate de mens meer ontwaakt.

100. Een heleboel mensen zijn niet voorzichtig met
hun gedachtes, en zeggen zomaar alles wat ze
denken. Maar als je goed om je heen kijkt en ziet
hoe de mens het nooit met elkaar eens is, dan speel

je deze wedstrijd niet meer. Dan wil je alleen nog
maar heel stil worden en alleen nog maar spreken
als je aangesloten bent op de bron van de hemelse
kennis.

101. Zo mag de mens komen van religie tot het
Woord.

102. Laat je niet bedotten door zogenaamde
vriendelijkheid, want die slaat zo om in dwang.

103. Blijf daarom gevoelig voor het Woord, en blijf
alert.

104. De pen is het wapen, oftewel de educatie. Zij
die niet kermen en zuchten over de gruwelen in deze
wereld, en zij die gewoon maar feest blijven vieren
en familie blijven spelen zijn vijanden.

105. Het is een markt. Het recht is voor de rijken, en
degenen die macht hebben ingekocht, maar recht
mag nooit een markt zijn, want dan wordt het
bedrieglijk.

106. We hebben geen strijd voeren in de materiéle
wereld tegen vlees en bloed, maar in de gewesten
van het Woord.

107. Het Woord groeit langs alles heen, gaat niet
direct met dingen om. Het Woord is niet
materialistisch. Zo is het ook belangrijk te komen
tot de stilte en te leven door de stilte, door de
eeuwige stilte, om alle overvloed van overmoedige
stemmen in ons te doven, de stemmen van het
verleden en de stemmen van de wereld om ons
heen.

108. Deze eeuwige stilte ligt verborgen in het hart,
en zalig zijn degenen die het vinden.

109. Wij mogen net als het Woord langs alles
heengroeien, opdat we niet vastraken in de
bedriegelijke droomwerelden van anderen, van hen



die niet willen ontwaken.

110. Wij mogen zo door langs alles heen te groeien
tot grote geheimenissen komen.

111. We groeien dus vanuit het water, omdat juist de
golven ervoor zorgen dat we langs alles heen
kunnen groeien en nergens vastraken. Als we ergens
vastraken is dat maar tijdelijk, en de natuur zal ons
wel weer loswrikken en losspoelen, want alles
groeit door. Niets is vast. Dat is het grote
geheimenis van het Woord om ons klaar te maken.

112. Om te ontkomen moet de mens dieper gaan.
113. Hen van de eeuwige stilte werken altijd.

114. Zij wijken niet af van de rode draden. Hierin
vinden zij hun rust. Er zitten geen lekken in.

115. Zij die het voorhangsel van de wildernis niet
kennen, zullen het nooit dieper binnengaan. Eerst
raakt de mens in de voorhangsels verstrikt, totdat hij
het raadsel ervan heeft opgelost. Het gaat dus om de
arbeid, en een lui mens zal zich hier niet begeven.

116. Alleen door het eeuwige touw zal het raadsel
opgelost worden. De rest zal afsterven en
herschapen worden.

3.

Het dal van schedels en doodsbeenderen

1. Soms zijn dingen niet meer vindbaar voor wat
voor reden dan ook, en moeten we roeien met de
riemen die we nog hebben en maken wat er nog van
te maken is. Dat is ook weer het principe van het
verminderen. We hebben van de bron alleen nog
maar kleine stukjes over, maar er is ook nog een

andere wereld die we moeten ontdekken. Vandaar
dat dingen in ons leven blijven verminderen en
veranderen, opdat we in die  grotere
cirkelbewegingen terecht komen die ons in een
uiteindelijk betere bron brengen.

2. Wij mogen een levend contact met de natuur
hebben en met de hemelse kennis, maar de wereld
wordt gesleept tot het brandende gat van vergif, en
de mens overcommuniceert. Ze hebben dag noch
nacht rust.

3. Wij moeten terugkeren tot de natuur en leren op
een natuurlijke manier te communiceren, zoals de
planten dit doen, door natuurlijke processen en niet
overmoedig en geforceerd. En dit kunnen we alleen
met mate doen.

4. De mens moet het niet overdrijven. Men heeft
geen idee wat er allemaal door het vergif gebeurt.
Het kan alles in de mens vernietigen door
overgebruik. De mens moet weer leren prioriteiten
te stellen en voorzichtig te worden. Vandaag de dag
ontkom je aan een heleboel dingen niet meer, maar
vecht voor je leven en je vrijheid en voor het
behoud van de natuur. Er zijn andere wegen
mogelijk.

5. Houd je vast aan de rode draad door alles, en wijk
er niet van af. Probeer het te naturaliseren, vanuit de
natuur te matigen, niet te materialiseren en te
overdrijven. Niet het vele is goed, maar het goede is
veel. Zo mag de mens langzaam alles afbouwen om
tot andere, betere vormen te komen. Contact maken
met je innerlijke natuur en daardoor herstellen.

6. De bevrijders zullen nooit komen. De mens moet
zelf hiertoe ontwaken.

7. Het leven is ertoe bedoeld de diepere natuur van
het Woord te vinden en vandaaruit te leven.

8. Het gaat om het leren kennen van het Woord



achter alle dingen, opdat de rode draden worden
gevonden. Maar wie heeft daar tegenwoordig oog
voor ? Velen worden afgeleid door valse
verlokkingen.

9. Durf je het aan een eenling te zijn, om 'anders' te
zijn ? Durf je het aan om tegen de massa in te gaan ?
Dat is de enige weg er doorheen, het ijs in, op weg
naar een betere wereld. Velen hebben dit gezien en
proberen de stad uit te komen, maar ze worden
tegengehouden door de wachters en teruggelokt.

10. Weet deze wedstrijd te winnen, want dit is de
enige wedstrijd die er is. Verlies het niet, want dan
verlies je jezelf en je hele leven. Dan is het van
iemand anders, en dan loopt alles dood.

11. Het kan dan allemaal ogenschijnlijk goed gaan
in je leven, zelfs heel goed. De vijand hoeft niet
meer om je te strijden dan, want hij heeft je al. De
mens heeft dat niet door, want de mens slaapt, en de
vijand die zo'n mens al bezit zal hem heus niet
willen wakker maken.

12. De vijand biedt de gevangen mens een
overvloed aan communicatie en verdovende
middelen. De mens bouwt zo allerlei valse
zekerheden op.

13. Dit is de realiteit van de bedrieger. Uit miljoenen
wegen moet je de ene ware zien te vinden, en de rest
zijn allemaal lokaas.

14. Het ligt allemaal veel dieper. Zelfs als je een
stuk van het goede hebt gepakt kan er nog zoveel
misgaan en zijn er nog zoveel misleidingen. Vaak is
het stuk goede ook het lokaas.

15. De kolonisten vochten niet alleen tegen de
indianen, maar ook tegen elkaar. Zo waren er de

oorlogen om Indiaans grondgebied.

16. Als kind kwam ik tot een dal, een ondergronds

rijk, van schedels en doodsbeenderen. Alle maskers
waren afgerukt.

17. Toen ik volwassen werd kreeg ik dromen die mij
daar lieten terugkeren en het bleek de wilde
indiaanse wereld te zijn voordat het door de rijke
witte kolonisten werd geplunderd en vernietigd,
voordat er lagen overheen gebouwd werden.

18. Zo zijn er kolonisten van het verstand van de
mens, die het verstand van de mens beheksen met
hun gevaarlijke medicijnen, en er zijn kolonisten
van de mond die mensen dwingen, opdat ze nog
meer macht over het lichaam krijgen. Zo breiden ze
hun gebied wuit, en werken in een grote
samenzwering samen. Zij willen de munt, maar hun
harten zijn vol stenen.

19. Er zijn mannen met stenen in hun buik.
Sommigen zijn verdwaald en verwond. Er zijn
mannen met stenen in hun hart, die het menselijk
lichaam koloniseren.

20. Er zijn mannen die hun stenen in hun borsten
laten zien. Ze trekken vaak hun borst vooruit en op
om groter te lijken. Religieuze types doen dit ook
vaak. Het zijn de farizeeérs die gezien willen
worden. Dat velen door hen heenprikken schijnt hen
niet te stoppen. Ze reizen er stad en land voor af om
een bekeerling te maken om die erger als henzelf te
maken. Ze willen anderen in hun verderf
meesleuren. Altijd weer willen ze in het algemeen
vrouwen onderdrukken en vernederen. Vrouwen
willen ze tot hun slaven maken.

21. Men wil alsmaar meer, want meestal gaat het
om geld en goederen, om zoveel mogelijk te
bezitten, de hebzucht. Ze hebben altijd dorst naar
meer.

22. Ze verheerlijken vaak drugs en alcohol. Het zijn
net als de andere groepen materialistische mannen.



23. Het zijn de geesten van de oude kolonisten.

24. Ze proberen 'leuk' te doen, opdat je het aas
aanneemt. Maar zij leven niet meer, en willen in je
lichaam leven. Ze willen je lichaam, verstand en
mond koloniseren. Ze willen de stilte niet in.

25. Het zijn golddiggers, goudzoekers. Het zijn de
boeren van het menselijk lichaam. Dit heeft ook een
hele diepe geschiedenis, van de oorlog tegen de
Wappinger indianen, en van de Esopus oorlog, de
kolonistische boeren tegen de Esopus indianen.

26. De Esopus oorlog was een boeren oorlog,
indianen tegen boeren. De boeren waren in
verboden indiaans gebied gekomen. De boerse
kolonist verkrachtte moeder aarde, en richtte zo zijn
stenen monumenten van de dood op, de stenen in
zijn eigen buik. Nog steeds proberen die stenen de
stem van moeder aarde te doven. De boerse
kolonisten hebben zich in de stad opgesteld met hun
stenen in hun buik, en vragen daarvoor de aandacht.

27. Ze willen de mens laten denken dat het allemaal
doodnormaal is. Ze zijn al dood, en willen u ook de
dood inhelpen. Ze hebben niets meer te verliezen,
maar u heeft alles te verliezen. Het is de climax van
krankzinnigheid.

28. We leven nog steeds in de Esopus oorlog tussen
de kolonistische boeren en de Esopus indianen.

29. De Indianié Brug betekent de exegese van de
Amerikaans-Europese  geschiedenis, en leidt
uiteindelijk dieper onder de grond, tot de Wilde
Oceaan. Dit is een verborgen oceaan in een diepere
realiteit, toen Amerika nog Indianié was. Het land
Indianié ligt in de Wilde Oceaan. Heel veel wat de
mens vandaag de dag om zich heen ziet is de Wilde
Oceaan, zij het als afspiegeling.

30. De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten
zullen de eersten zijn.

31. Niet hen die de macht hebben gegrepen in
Amerika hebben de sleutel. De sleutel is te vinden
in het geestelijke visnet van de studie van de
hemelse kennis. Het is de sleutel tot de Indianische
ondergrond, door de exegese aan te hangen.

32. Het is niet voor goud en geluk zoekers, maar
voor hemelse kennis zoekers. Het is geen land van
overvloed, maar een school. Je komt er niet als
kolonist, want die zullen vergaan in de Wilde
Oceaan, maar je komt er als een wilde. Je bent de
Wilde Oceaan zelf geworden. Als je merkt dat de
hemelse kennis je dingen laat doen, denken en
zeggen die je niet begrijpt, dan is dat al de Wilde
Oceaan.

33. Je wordt geen wilde natuurmens als je nog in de
stad blijft pronken. Je moet het pad van de armoede
gaan, het smalle pad, door de enge poort.

34. Materialisme, eerzucht, is een valstrik. Heb je de
eer van mensen, dan verlies je daarmee de hemelse
kennis. Wee u wanneer iedereen wel van u spreekt.

35. Wees een Johannes de Doper, een woesteling die
roept in de woestijn en de farizeeérs uitscheld en
niet met ze aanpaait.

36. Zij die helpen in ruil voor verering zijn met
stenen in hun hart. Als je je niet hebt afgezonderd
dan kun je niemand waarlijk helpen, maar ben je
een bedrieger.

37. De Wilde Oceaan vermindert en cirkelt, en doet
het niet rechtstreeks, maar wekt zo grote donder en
bliksem op vanuit de natuur-omlopen. De Wilde
Oceaan verslaat waarlijk de vijanden.

38. We staan lijnrecht tegen de koloniale geesten.
De Esopus oorlog is nog steeds gaande. De mens is
nog steeds omringd door deze kolonistische boeren
die in allerlei vormen zijn gekomen om het



menselijk lichaam gekoloniseerd te houden. Ze
hebben stenen in hun buik, borst en hart. Ze zijn al
dood.

39. Ze gebruiken status-symbolen, om onderscheid
te maken tussen kolonist en indiaan. Ze willen de
stilte van de natuur niet en ook de woestheid en
wildheid van de natuur willen ze niet, want dan
verliezen ze hun orde. Ze hebben smetvrees, en zijn
bang voor de stilte omdat ze dan de stem van
moeder aarde zouden horen die tegen hen gekeerd
is.

40. De koloniale geesten zijn familiaire geesten die
door zelfgemaakte certificaten werken zoals
geboorte-certificaten, diploma's, en politieke
onderscheidingen. Daar hebben ze een hele markt
voor, maar het is allemaal bedrog. Ze maken
zichzelf en elkaar maar wat wijs. Ze verkopen
illusies.

4,

De ondertocht

1. De kolonist ziet de mens als zijn bezit, als een
plant. De kolonist is een fokker. Hij maakt geen
contact. Hij communiceert niet.

2. De kolonist werkt met zijn boerse gereedschap en
met veel glitter om zijn glitterwereld te bouwen. De
indianen weten dat dit illusies zijn. De indianen
keren terug naar moeder aarde, dieper, ondergronds.
Moeder aarde heeft een medicijn, een wapen, wat
niet rechtstreeks gaat, maar wat een dieper pad is.
Moeder aarde werkt met strategie. De kolonist
breekt hierop kapot. Hij kan het niet bevatten. Hij
wordt erdoor uit elkaar getrokken. Hij springt kapot.

Dit zit in ieder mens. Ieder mens moet hier aan zelf
afsterven. Dit gebeurt wanneer de mens teruggaat
naar de moeder aarde, ondergronds.

3. De Esodus is de tocht naar binnen, naar het
verborgene, het ondergrondse. De Esopus stam is
daar een indiaanse vorm van. Het gaat dus niet meer
om winnen of verliezen, maar om te verdiepen. De
mens is al geheel vastgegroeid in het boerse
kolonialisme en er is geen makkelijke weg uit.
Daarom moet de mens verdiepen, deel worden van
de Esopus stam. Kolonist of woesteling is dan de
vraag. Kies dan heden wie gij dienen zult. Kolonist
of Esopus.

4. De kolonisten zijn vroom en steriel. Ze willen
niet vies worden. Ze zijn xenofobisch. De Esopus
oorlogen draaiden veel om het paranoia van de
kolonisten naar hun indiaanse medemens. Ze
probeerden de indianen om te kopen, vaak onder
dwang.

5. De Esopus-indianen waren een stam van het
indiaanse Lenape volk, de oorspronkelijke bewoners
van het New York en Delaware gebied. De volledige
naam is Lenni Lenape. Lenni betekent
‘oorspronkelijk’. Zij zijn matrilineair, wat betekent
dat de kinderen deel zijn van de stam van de
moeder. De kolonisten waren patrilineair.

6. Door de Esopus komt de mens weer terug tot de
matrilineaire moeder aarde, oftewel de bron van het
leven. De mens kan zo contact maken met de stam
van de geestelijke moeder.

7. Winnen of verliezen is subjectief. Als je wint,
verlies je ook zoveel, en als je verliest win je ook
zoveel. Het gaat daarom niet om winnen of
verliezen, maar om het verdiepen. Als je verdiept
win je daadwerkelijk, ook al heb je veel verloren, en
dacht je dat je in het leven had verloren.

8. Zij die winnen en willen winnen in het



oppervlakkige zijn dwazen. Diepte is de ware winst.
Dit is het pad van het lijden en verliezen, want je
moet juist eerst zoveel oppervlakkigheid verliezen.
Je mag daarom verlies als winst beschouwen.

9. Dwazen willen winnaars zijn voor geld, macht en
aanzien. Maar wie houden ze eigenlijk voor de
gek ? Door al hun hebzucht hebben ze hun ziel
verloren. Dit is het ware leven niet, maar de
vermomde dood.

10. Als je het goud der dwazen hebt gewonnen, wat
heb je dan eigenlijk gewonnen ? Het is allemaal de
waanzin van ijdelheid die weer verdwijnt. Het heeft
geen eeuwigheidswaarde.

11. Hier is een opvoeding voor, maar velen zijn van
huis weggelopen. De erfenis hebben ze verspild. De
eersten zullen de laatsten zijn, de laatsten zullen de
eersten zijn. Zij die de grootste willen zijn zullen de
minste zijn. De minsten zullen de grootsten zijn. We
leven hier op aarde in een schijn realiteit waar alles
omgedraaid is.

12. Verspil daarom je leven niet. Verlies niet je ziel,
maar blijf werken aan de eeuwigheid. De mens is
voor iets veel groters bestemd dan alleen maar dit
leven. De mens is bestemd voor diepte.

13. De Esodus is de intocht, de binnentocht, waarin
je alles meer vergeestelijkt en verdiept, wat
uiteindelijk uitloopt op de indiaanse vorm ervan : de
Esopus, de ondertocht, waarin je teruggaat naar het
verborgene, naar de moeder aarde, ondergronds, om
7o tot de geestelijke leerregels te komen.

14. Het is de put ingaan, ondergronds, om de
leerregels van moeder aarde te ontvangen. Dit is dus
een verborgen aarde binnen de aarde.

15. De leerregels zijn de structuur van de hemelse
kennis, het Woord en de exegese, als het eeuwige
touw.

16. Vandaar dat de mens de leerregels moet worden.
De mens moet aan zichzelf sterven door de
leerregels.

17. De indiaan leeft in zijn dromen, in de natuur, en
in de moeder aarde. Deze dromen bestaan uit vele
lagen, zoals water. De indiaan is deel van de
waterval, deel van de rivier.

18. De mens moet hiertoe de indiaanse leerregels
kennen, de Esopus, de put naar beneden.

19. In mijn droom als kind over deze put dronk ik
van iets, van het verleden, een verloren verleden, en
toen daalde ik in deze put af. Het was een droom die
bleef terugkomen. Ik kwam in een dal van
doodsbeenderen, onder de grond, als een beeld dat
de mens aan zichzelf moest afsterven.

20. Zo was er een doortocht, een weg terug in de
aarde, de wildernis, de ondergrondse moeder aarde.
Zo kwam de mens tot de onderaardse leerregels, zo
stierf de mens aan zichzelf af.

21. Uiteindelijk komt het afgescheiden Esopus volk
door de leerregels tot het beloofde land.

22. De lagere leerregels hebben afgedaan, maar er
zijn hogere leerregels.

23. Voordat je bij de hemelse kennis komt moet je
eerst door de leerregels heen, en word je eerst met
de lagere leerregels geconfronteerd. Velen blijven
hier steken en maken de lagere leerregels vanuit
gemakszucht tot god. Ze kiezen voor de snelle,
gemakkelijke ~ weg  die  leugenachtig s,
zelfbedriegerij. Alleen de hogere leerregels leiden
tot de hemelse kennis.

24. Hoe kan het dan als je zelf de echte waarheid
wil weten, de hogere waarheid, en niet de
tegenstrijdige 'waarheid’ van de mensen, die



allemaal vechten om de macht en om de eer ? Het is
heel simpel : zij zijn slechts spiegelingen van het
zelf. Het is illusie en het is om de mens te testen.

25. Als je dan zelf radicaal bent, dan kun je je soms
ergeren aan de lauwen om je heen, de
onverschilligen, maar het zijn slechts spiegelingen,
en spiegelingen zijn vaag.

26. Hierin ligt juist de opdracht. Ze verbergen
namelijk delen van jezelf, waartoe je moet
ontwaken.

27. Sommige spiegelingen liggen misschien dichter
bij de bron, of worden steeds zuiverder en kunnen
sleutels vormen voor je verdere leven. Vandaar dat
wij 'roependen in de woestijn' blijven.

28. Machtsmisbruik en misbruik van leerregels zijn
zware zonden. Vandaag de dag zijn de leerregels
koopwaar. Bandieten en schurken zijn ermee op de
loop gegaan.

29. We moeten de put in, onder de grond. Dit is de
Esopus.

30. De mens moet eerst geestelijk 'verdrinken' om
dieper in de aarde te komen. Daarom moest ik als
kind eerst drinken als een symbool daarvan, en ging
toen de aarde in, in de droom.

31. De zoon van Bilha is tussen haar borsten. Jozef
ging tot het verborgene. Dienst brengt
onherroepelijk loon met zich mee.

32. Toen de vrouw van Potifar hem benaderde
verzette hij zich ertegen, maar de klem werd alleen
maar zwaarder. Jozef kwam door dit verzet zelfs in
de gevangenis terecht.

33. Over deze gevangenschap spreken de profeten.
Daarom worstelt Hosea voortdurend met de stam
Efraim, oftewel de stam van Jozef.

34. Hoe meer de Israélieten werden onderdrukt, hoe
meer zij zich gingen vermenigvuldigen in verzet.

5.

De vijand wilde de kinderen doden

1. De vroedvrouwen waren de Hiti, het amazone
volk. Omdat zij de jongens in leven lieten werden
de jongens opgevoed. Jakob werd tot Egypte geleid,
met alle stammen, waar zij werden gevoed aan Haar
borst om van de hongerdood te ontsnappen, sinds er
een enorme hongersnood was in het land van Israél.

2. In de Amazone theologie was dit de borst van
Hiti, een amazone stam. In de Amazone Mythologie
was er de rivier van het verdrink-offer waar de Hiti-
amazones leefden. De verdrinking is een symbool
van de wedergeboorte en ook de vertaling, als een
beeld van het sterven van het ego waardoor de mens
tot hoger inzicht komt.

3. De 'verdrinkingsdood' betekent iets diep in het
hart en het verstand laten zinken, als het ontwaken
tot de juiste betekenis. Verdrinken mag dus niet
letterlijk genomen worden, maar is een metafoor
voor vertaling, het begrijpen. De mannelijke
zuigelingen werden symbolisch 'verdronken', wat
een beeld is van de opvoeding. Zij kwamen tot een
diepere gewaarwording in de baarmoeder waarin zij
'verdronken.'

4. In de diepte is het het ontwaken, het komen tot
het oneindige en eeuwige bewustzijn. In de
Indiaanse mythologie was de baarmoeder een beeld
van het "verdrinken" van de man "opdat hij
visioenen zou zien".

5. De Vreze des Heeren is het begin, het fundament,



van kennis. Zowel de Farao als de amazones
wierpen zuigelingen van het mannelijke geslacht in
de rivier, maar dit is in de oude talen slechts
symbolisch. In het Egyptisch betekent ‘Herp’ niet
alleen verdronken worden, maar iets diep in het hart
en het verstand laten zinken.

6. De mannelijke zuigelingen werden symbolisch
‘'verdronken', wat een beeld is van de opvoeding. Zij
kwamen tot een diepere gewaarwording in de
baarmoeder waarin zij 'verdronken.' Dit is de ware
betekenis van de dag des oordeels. Op de dag des
oordeels zal iedere vrouw haar zuigeling vergeten.

7. God betekent dus 'diepte’. Het is niet zomaar een
persoon, maar een principe.

8. De oude adem moet sterven, zodat de nieuwe
adem kan opstaan. Dit gebeurt in de diepe wateren
van de moederschoot, waar de ziel verdrinkt, en zo
opnieuw wordt gevormd.

9. Osiris, Aser, was hier een beeld van als de
verdronkene.

10. De onreine, vervuilde ziel in de onderwereld
wordt of verworpen, of aangenomen, gebaseerd op
een test.

11. Zo krijgt de ziel toegang tot haar melk. De ziel
wordt door het touw uit het water getrokken.

12. Dit zijn ook wortels van Ezau die van de rode
soep moest drinken om aan zichzelf af te sterven,
om tot het tranendal te komen.

13. De Hiti nam hem uit het water als de verdronken
Osiris, Aser, die was wedergeboren.

14. De vijand wilde de kinderen doden, onthoofden,
of ze in een coma krijgen, maar de stam vluchtte
naar de leerregels van de exegese.

15. Soms is het beter te vluchten en de exegetische
diepte in te gaan.

16. Er is ook een strijd gaande om de exegese. Het
gaat om een zwangere vrouw die baart.

17. Zippora betekent vroeg weggaan en cirkelen,
wat belangrijk is in de exegese.

18. De exegese leidt tot onbekend gebied om tot een
onbekende te worden.

19. Bij het sterven van de vijand stierf er een stuk
collectief ego, waardoor er ook een stuk individueel
ego stierf bij hen, en hun gebeden kwamen tot God.

20. God heeft contact met het volk door visioenen.
God ziet de mens door visioenen.

6.

De verborgen betekenis van het Woord

1. De heilige depressie, wat is het ? Het kan zowel
negatief als positief zijn, want het is eigenlijk iets
heel neutraals : het afdalen, de diepte, en dat kan
soms zwaar zijn, maar ook op bepaalde punten weer
heel lonend. De heilige depressie kan dus zelfs een
soort extase zijn, een soort vervoering.

2. Je kan soms door diep tragische bossen gaan, een
overweldigende eenzame natuur waar je geen ziel
tegenkomt, maar dan vindt je ineens een wonderlijk
plantje, of struikje, of besjes, die je nog nooit eerder
hebt gezien en nog nooit eerder hebt geproefd. Zoals
het geestelijke visnet moeten we ook de depressie
aanvaarden, het lijden van het hoofd, als de bittere
diepte die ons diep in onze psyche steekt, in onze
ziel, onze emotie en verstand. Het is belangrijk om
depressie, het afdalen in de diepte, te aanvaarden,
hoe groot of klein het ook is, want vandaag de dag
leeft men in hebzuchtige overpositiviteit. De mens



is verblind en wordt meegelokt, en men wil de
goede strijd niet strijden.

3. Men is omgekocht, verkocht, want de mens is
oppervlakkig, gemakszuchtig en onverschillig.
Daarom vereist het leven discipline in het
geestelijke, in het verdiepen. Dat is ook wat in het
Hebreeuws het woordje 'god' betekent : de
afdalende, de afdaling, de diepte, oftewel de heilige
depressie. Het is dus niet zozeer een persoon, maar
een principe, alhoewel het zich wel metaforisch kan
verpersoonlijken. De mens moet leren begrijpen
waar de heilige depressie goed voor is, want het is
een heilig medicijn, en beschermt de mens op zijn
of haar pad.

4. Wij mogen komen tot de heilige depressie en van
haar leren. Zij zal ons de diepte inleiden, ons
losmaken van de ketenen van oppervlakkigheid. Het
is een vast pad in de wildernis. Eeuw na eeuw
gingen mensen en zielen hier doorheen, dus denk
nooit dat je de enige bent.

5. De heilige depressie is een tocht naar beneden,
door de put, om kennis op te doen. Het leren leven
met de kleinste hoeveelheden (minimalisme). Het is
een hele uitdaging en opent de diepere putten, opdat
de mens tot het verborgene komt. Zo kan de mens
een geheim leven leiden. Geheimen is wat de mens
nodig heeft, allereerst om zelf te verdienen, en men
kan het niet zomaar als paarlen voor de zwijnen
werpen, dus men moet onderscheiding gebruiken.
De mens moet gevoelig worden, want alleen in
gevoeligheid is de ware schuilplaats. Dat is de les
van de heilige depressie. Het geheim weet zelf de
weg, en heeft een eigen ritme. Het geheim is de
beloning van het minimalisme.

6. We zijn in een grote oorlog. Niets wordt ons
zomaar in de schoot geworden. Alles moet gebouwd
worden, steen voor steen. De genezing staat dus niet
zomaar op zichzelf, iets waarop we passief en lui
moeten wachten. Nee, de genezing is de ontwaking,

het opdoen van kennis, het zien van de structuren.

7. Het is goed om over dingen boos te zijn, en je
niet zomaar aan van alles wat langskomt over te
geven, maar het gaat om het verdiepen. Soms
kunnen we niet verder en kunnen we alleen maar
dieper sterven aan onszelf.

8. En soms kunnen we niet anders dan gewoon
doorgaan, hoe moeilijk het ook is.

9. Alleen als de mens een beroep doet op de Heilige
Depressie (het nut van depressie) en het Woord kan
de mens erdoor komen.

10. Alleen daar is de mens veilig. Daarom gaat het
om de ontwaking tot het Woord.

11. Het pad van de heilige depressie leidt tot een
enorme tederheid, voorzichtigheid en gevoeligheid,
diepte.

12. Mensen zijn leugenaars. Vaak heeft
communiceren geen zin, omdat als je ze probeert te
corrigeren dan gaan ze nog wel erger over je liegen.

13. Teveel contact met mensen en
overcommunicatie gaat alles verdichten. De
droomwereld is de enige realiteit.

14. Je moet je weg er doorheen verdienen. Je moet
je dromen rijgen van de kralen die je vindt en hebt
verdiend.

15. Deze wereld is al ten onder gegaan. De oorlogen
die alles vernietigd hebben zijn allang geweest. Nu
leeft de mens met zwaar vergif als een gevolg
daarvan.

16. Behoor jij nog tot de overlevenden ? Wees er
niet zo zeker van dat er nog andere overlevenden
zijn. Die kunnen er wel zijn natuurlijk, maar wees
voorzichtig.



17. Wees voorzichtig waar je stapt, anders behoor jij
ook niet meer tot de overlevenden, en ben je
levende al dood. Niemand is er gebaat bij als we gif
opdienen. We moeten vertellen hoe het is. Denk
maar eens goed na als je denkt dat je je nog goed
voelt en alsof er niks aan de hand is. Heb je
misschien ook al niet van de verblindende drugs
genomen ?

18. Het geeft je de illusie van veel vrienden en veel
goede mensen, maar het is slechts zoet door het
vergif.

19. De tijd van waarschuwen is allang voorbij. De
mens is al over de groene streep gegaan. Er komt
niets meer bij. Dit zijn alleen de gevolgen van de
geschiedenis.

20. Teveel kennis zou veel schade aanrichten.
Vandaar dat het stap voor stap gaat, in kleine
beetjes.

21. Het gaat om het weten en om het weten te
verdienen. Daarom is het pad dieper in de wildernis
iets economisch. Wij kennen de nacht al heel lang.
Wij hebben de nacht geschapen. Alleen in de nacht
kan de mens loon verdienen, waar het ego van de
mens afsterft, in slaap valt. Het loon is de droom.

22. In de zee van het bestaan, waarin alle werelden
tezamen komen, is een poort. In deze zee is een
planeet, als in een gasbel, in een luchtbel. Dit is een
zee-planeet. Alleen dromers kunnen daar komen. In
deze planeet is een ondergrondse wereld. Op de
tocht naar deze ondergrondse wereld zal het ego
afsterven.

23. De mens moet komen tot de eeuwige planeet.

24. De mens moet komen tot de eeuwige kennis, het
eeuwige Woord en de eeuwige exegese.

25. Het geheimenis betekent het dichtmaken van de
mond.

26. De vrouw moet het geheim bewaren en geen
parels voor de zwijnen werpen.

27. Het is de verborgen betekenis van het Woord,
van een visioen of een droom. Het is de
verborgenheid en de diepte.

28. Dit is dus een abstracte stilte in de zin dat alles
verdiend moet worden. Het is de wachter voor de
mond. Het geeft loon aan wie loon toekomt. De
bruid mag haarzelf niet zomaar ontkleden. Zij is een
geheim, en openbaring komt tot hen die aan de
hemelse voorwaarden voldoen.

29. Daarom is het van belang terug te keren tot de
stilte van de vrouw, de stilte van het geheim.

30. Alles heeft zo zijn consequenties. Er moet een
wachter zijn voor de mond.

31. De ware naaktheid en intimiteit is de exegese, de
verdieping, wanneer de mens afdaalt in het geheim.

32. Alleen door het principe van vermindering, het
minimalisme, is er ware vermenging. Dat is de
natuur en het geheim van alle vruchtbaarheid.

33. De mens mag het Woord niet forceren, het
Woord niet verkrachten. De mens mag geen ijdele
woorden spreken, overmoedig en overmatig.

34. De mens moet een relatie aangaan met het
Woord, het Woord leren kennen, en natuurlijk
omgaan met het Woord.

35. Het Woord zal verdiend moeten worden.
36. Het gaat niet om het hebben en zijn, maar om

het kennen. Zonder ontwaking is er geen ware strijd,
zoals er geen ontwaking is zonder strijd. De ware



realiteit is de diepte. Alles bestaat alleen maar voor
de diepte, en die is al geheel uitgewerkt, wat
eindeloos is, dus het enige wat nog dient plaats te
vinden is de ontwaking, en dat zal moeten gebeuren
tot en door de bron van Betelgeuse, in de verborgen
wereld.

37. Het komt erop neer dat je je grenzen moet weten
met woorden, weten wanneer stil te zijn. Soms is de
stilte veel krachtiger en effectiever in het verbreken
van banden dan door spreken. Spreken is zilver.
Zwijgen is goud.

38. Wijsheid betekent niet zomaar denken dat je
wijs bent, maar betekent juist voorzichtigheid en
toetsen.

39. De traan van diepte doet er niets aan om 'in te
passen', maar leidt tot het fragmentarische.

40. Er moet dus een sterke binding met het abstracte
zijn, anders gaat een fragment zich zwaar
verletterlijken met alle gevolgen daarvan, en
verletterlijking brengt verdichting en daardoor
overmoedige, valse symbiose, oftewel de
schijnwerkelijkheid.



